vanaf december 2020

van Monique Romkes

Introductie

Torenbouw van Babel
In deze les gaan we zien dat de mensheid onverbeterlijk is. Korte tijd na Noach
was er al weer opstand tegen God. En we weten dat hetzelfde streven in de
wereld van vandaag aanweazig is.

A.Spreek met je kinderen over gebouwen. Er zijn veel verschillende gebouwen.
Kantoorpanden, ziekenhuizen, fabrieken, woonhuizen, enz.
Welk materialen worden gebruikt om ze te bouwen?

B.Lees het verhaal van de Torenbouw van Babel voor uit een kinderbijbel.
Laat de kinderen de vragen maken.

Werkje: laat de kinderen een bouwwerk maken van suikerklontjes.
Het kan natuurlijk ook gewoon met lego of zoiets.

C.Spreek nog even door over de betekenis van de verschillende bouwmaterialen
in de Bijbel.

D.Spreek nog even door over de ontwikkelingen in de wereld; dat de ongelovigen
in de meerderheid zijn en graag samen een “betere wereld” willen bouwen en
zich steeds meer tegen God verzetten.

Er staan wel 7 puzzels over de Torenbouw van Babel op de site van Opkijken.
https://opkijken.nl/bijbel/genesis/page/9/

Hieronder nog een invulverhaal. Een kleurplaat vind je in de volgende link:
https://www.kerkdevoorhof.nl/actueel/kleurplaten/oude-testament:



Hieronder een stukje uit de Bijbel: het verhaal
van de toren van Babel. In het verhaal is een
aantal woorden en namen weggelaten. Kun jij
ze aanvullen? Onder de tekst staan de woorden
waaruit je kunt kiezen.

In die tijd spraken alle mensen dezelfde en konden ze elkaar allemaal verstaan.

Op een keer trokken de mensen weg uit het oosten. Toen ze bij een in

Babylonié kwamen, gingen ze daar wonen.

‘Kom,’ zeiden ze tegen elkaar, ‘laten we van klei . bakken.” Zo kregen ze bakste-

nen om mee te bouwen. Als cement gebruikten ze

Toen zeiden ze: ‘We moeten een stad bouwen met een , die zo hoog is als de

. Dan worden we beroemd en raken we niet verspreid over de hele aarde.’

Maar de kwam naar de aarde om te kijken naar de stad en de ;

die de mensen hadden gebouwd. ‘De mensen zijn één volk en ze spreken allemaal dezelfde ;
zei de Heer. ‘Als ze nu al met zoiets beginnen, dan zullen ze straks alles kunnen doen wat ze maar ver-

zinnen. Kom, laat ik naar hen toegaan en hun taal in de war brengen. Dan kunnen ze elkaar niet meer

9

De Heer de mensen over de hele aarde. Ze bouwden niet meer verder aan de
stad. Daarom noemden de mensen die stad . Dat betekent:
Want de Heer bracht in Babel de van alle mensen in de war en vandaar

hij hen over de hele aarde.

De volgende woorden moeten worden ingevuld: asfalt; Babel; Heer; hemel; stenen; taal; taal; taal; toren;
toren; verspreidde; verspreidde; verstaan; vlakte; Warboel
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