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van Monique Romkes

Introductie

Twee bomen stonden in de Hof van Eden. Voor ons kan het vreemd lijken, dat
de boom van kennis des goeds en kwaads de verkeerde boom was.

De boom van kennis staat voor wettisch denken en de boom des levens voor
denken van God. En daarmee ook voor Christus en eeuwig leven. Dat probeer
ik over te brengen in deze les.

A.Spreek met je kinderen over vruchtbomen. Welke vruchten groeien aan
bomen en welke aan struiken of planten? Welke ken je? Wat komt er eerder
aan een boom? Blad of vrucht of bloemen?

We hebben een speciaal woord voor vruchten plukken. Dat heet oogst.

B.Laat de kinderen de vragen maken.

Opwekking 244
\https://www.youtube.com/watch?v=qkNz3JPpEgw

Werkje:

Hieronder vind je een memoryspelletje over boomvruchten. Knip uit karton
kaartjes. Print de plaatjes uit en plak ze op de kaartjes.

Er zijn nog wel meer leuke dingen te verzinnen met vruchten.

Stempelen met halve vruchten bijvoorbeeld. Harde vruchten zijn hier geschikt
voor. Appel, harde peer, citroen. Of een smoothie maken.

Je kunt als je gaat wandelen eens letten op bomen in verschillende
jaargetijden.

C.Om nog even door te praten over de Boom des Levens in Openbaring.

D.Om nog iets te leren over de menorah en de amandelboom.












